
 
 
 

 
10-DAAGSE JONGERENREIS (18+) 

 

  
Israël en Palestina 
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Enkele highlights van deze reis 

 

● Overnachten in tenten of grotten bij Bethlehem 
● Hiken in de woestijn en op de Golan  
● Drijven in de Dode Zee 
● De oude stad van Jeruzalem ontdekken 
● Inspirerende ontmoetingen en (geloofs)gesprekken 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jongerenreis naar Israël en Palestina 
 
Israël, een niet alledaagse vakantiebestemming, een plek 
op aarde die je raakt. Vanwege de turbulente 
geschiedenis, het geloof, de fantastische natuur, de 
politieke situatie en de vele tegenstellingen die er zijn: 
van orthodoxe joden en Arabische handelaren in 
Jeruzalem, settlers en Palestijnen in de Westbank tot 
hipsters en het vrije leven in Tel Aviv.  
 
In de zomer van 2020 organiseert de Protestantse Kerk 
een jongerenreis (18+) naar dit land. Samen met andere 
jongeren nemen ze een duik in deze oriëntaalse wereld 
waarin mensen van allerlei afkomst met elkaar samenleven. Dat is niet altijd gemakkelijk; de 
verschillende werelden botsen voortdurend. Tijdens de reis bezoeken ze toeristische highlights, hiken 
door fantastische natuur en hebben ontmoetingen met joden, onder wie een jonge kabbalistische 
rabbijn, en Palestijnen, ook jonge. Het is de manier waarop de Protestantse Kerk haar roeping 
verstaat om de verbondenheid met Israël en Palestina vorm tel geven: door ontmoetingen en 
gesprekken met de mensen die daar wonen. Het uiteindelijk doel van de reis is naast kennismaking 
met het land en zijn geschiedenis het ervaren van het belang van dialoog tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen, in het geloof en het gewone leven. 
 
De reis vindt plaats van 19-28 juli 2020 voor jongeren van 18 jaar en ouder. De kosten voor de reis 
bedragen ongeveer 1200 euro per persoon (richtprijs). Suggestie: probeer de helft van dit bedrag 
door eigen fondsenwerving in bijv. de eigen kerkelijke gemeente bijeen te krijgen. Lukt dit niet, dan 
betaal je gewoon de volle ca. 1200 euro. Er zal een aantal bijeenkomsten aan de reis voorafgaan.  
 
Op woensdagavond 25 september 2019 is er een informatiebijeenkomst in Utrecht, voor iedere 
jongere die geïnteresseerd is in deze reis: Protestants Dienstencentrum, Joseph Haydlaan 2a, van 
18.00 - 20.00 uur. Daarna pas volgt de definitieve aanmelding voor de reis. 
Voor meer informatie en de aanmelding voor de informatieavond mail je naar Floor Barnhoorn 
f.barnhoorn@protestantsekerk.nl. 
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10-daagse jongerenreis, het programma van dag tot dag  

 

N.B. Programma onder voorbehoud van wijzigingen. Accommodaties onder voorbehoud van 
beschikbaarheid. Aan dit programma kunnen dus geen rechten worden ontleend. 
 
(o = ontbijt, d = diner) 
 
Dag 1: Zondag 19 juli 2020 Amsterdam-Tel Aviv-Nes Ammim (d) 
Begin van een reisį
Vandaag vertrekken we vanaf Schiphol naar Tel Aviv. Na aankomst op luchthaven Ben Goerion reizen 
we per bus naar kibboets Nes Ammim, gelegen in het noordwesten van Galilea. Nes Ammim is een 
internationale gemeenschap waar veel jongeren vrijwilligerswerk doen door samen te werken, te 
studeren en zo het land te leren kennen. Het dorp is een ontmoetingsplek voor Joden  en Palestijnen, 
waar aan vrede en verzoening wordt gewerkt. We maken een toer door het dorp en ontmoeten zo 
mogelijk enkele volunteers die ’s avonds gezellig bij elkaar komen. We overnachten in Nes Ammim in 
driepersoonskamers. We hebben een laat diner in kibboets Nes Ammim. į
 
 
Dag 2: Maandag 20 juli 2020 Nes Ammim-Mazra-Akko-Nahariya (o,d) 
Eerste kennismaking met de geschiedenis en het alledaagse leven  į
Vandaag wandelen we naar de naburige kibboets Lochamei ha Getta’ot voor een bezoek aan het 
museum van de Getto Fighters, gesticht door overlevenden van het getto in Warschau tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Vervolgens 
bezoeken we het nabijgelegen Arabische 
dorp Mazra. Yussef Mubarki, een 
Palestijnse leraar, laat ons iets van het 
leven in Mazra en de Arabische cultuur 
zien en hij vertelt over zijn 
familiegeschiedenis. In de middag 
bezoeken we de eeuwenoude havenstad 
Akko, een stadje als uit een Arabisch 
sprookje met kronkelige straatjes, 
een sjoek met marktlui, hoge muren en 
een mooie karavanserai. We nemen de 
tijd om erdoorheen te lopen en ook 
ondergronds te gaan. Want daar kun je het Akko van de kruisvaarders terugvinden, compleet met 
ridderzalen en gangen. ’s Avonds stoken we, samen met vrijwilligers van Nes Ammim, de BBQ aan op 
het strand van Nahariya. Overnachting in kibboets Nes Ammim in driepersoonskamers.  į
 
 
Dag 3: Dinsdag 21 juli 2020 Nes Ammim-Safed (o,d) 
Joods-Palestijnse samenwerking, joodse mystiek en natuur  į
We vertrekken in oostelijke richting. Onze eerste verkoelende tussenstop is de ijsfabriek House 
of Buza in de kibboets Sasa. We horen het verhaal van een bijzondere Joods-Arabische 
samenwerking, krijgen een rondleiding en mogen uiteraard ook ijs proeven. Vandaar reizen we 

naar Safed, een stadje hoog in de bergen 
met kunstenaars, smalle straatjes en winkeltjes, 
verstopte kleine synagogen en mystieke verhalen.  




